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Hannie, Joke, Jan, Gerrit en Arnold 

 

 

 

 



 

Dag 1 De Lutte 

 

Nadat iedereen is aangekomen in Arnhem gaan we op weg naar De Lutte in Twente. 

Het is een mooie zonnige dag en een mooie locatie. 

 

Daar aangekomen hebben we de kamers verdeeld,  even bijkomen van de reis en het warme weer. 

Kopje thee en koffie en daarna was het tijd om het avondeten te bereiden. 

Macaroni met saus en gemengde salade met zelfgemaakte dressing en een toetje na. 

 

Nog even een kleine wandeling gemaakt. 

Daarna koffie en thee met een koekje en dit alles buiten op het terras. 

Hierna was iedereen erg vermoeid en zoeken we met zijn allen ons heerlijk bedje op. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2 

  

 

Na een erg goede nachtrust van iedereen en een fijne douche, buiten op het terras ontbeten. 

Om 11 uur in de bus op weg naar Oldenzaal een stadje  met veel leuke winkeltjes. 

Hannie heeft een mooie broek en badslippers gekocht, ze was er erg blij mee. 

Ook heeft iedereen kaarten en postzegels gekocht om naar familie en vrienden te sturen. 

Om 14:30u weer terug naar de bus maar die stond erg krap geparkeerd en Wilma kreeg hem er niet 

meer uit. 

Een vriendelijke man heeft toen met veel moeite de bus weer uit het parkeervak kunnen krijgen en 

zijn we terug naar de Lutte gereden. 

Enkele van de vakantiegangers zijn even gaan rusten. 

Ons diner bestond uit courgettesoep met allerlei soorten stokbrood en als toetje macaronipap met 

rozijnen. 

We hebben verder een rustig dagje omdat het nog steeds erg drukkend weer is en erg vermoeiend 

voor velen.’s Avonds heeft Wilma nog kwarktaart gemaakt, die helaas niet op de foto staat, Joke 

heeft de schaal schoon gemaakt met haar vingers. 

 

 



Dag 3 

 

 

Vandaag na het ontbijt naar 

Denekamp de Italiaanse proeverij met lekker ijs en vele marktkraampjes. 

Gelukkig was hier een goede plaats om te parkeren met de bus. 

 

Nadat we alles hebben bekeken zijn we met de bus naar het food truck festival in Oldenzaal gereden 

maar dit was met de bus een probleem om er te parkeren dus zijn we naar de Lutte gereden en 

hebben daar ook een proeverijtje gehad. 

Na al deze proeverijtjes was iedereen wel voldaan en zijn we weer naar ons verblijf in de Lutte 

gegaan waar Jan even op bed heeft gelegen. 

 

Na een kop soep nog even naar Studio Sport gekeken. 

 

 

Ook nog even een kopje koffie met een stukje zelfgemaakte kwarktaart en daarna was het voor 

iedereen tijd om zijn of haar bed op te zoeken.  

 

 



Dag 4. 

 

Vandaag weer stralend weer. 

Na het ontbijt weer in de bus en we gaan naar Ootmarsum waar vandaag kunst op straat met 

jongleurs,acrobaten en dansers is. 

 

Maar helaas was er niets te doen maar het is een leuk stadje met veel kunst, achteraf hoorden we 

van de locatiebeheerder van ‘t Keampke dat deze was geannuleerd vanwege de te hoge kosten 

jammerrrrr. 

We hebben wat rond gewandeld en zijn daarna naar het openluchtmuseum gegaan. 

Gerrit en Jan hebben hier wel van genoten al de oude boerenkarren en huisjes, dat was wel 

interessant. 

 

Ook liepen daar reuze konijnen, kippen, pauwen en nog wat andere beestjes rond. 

Ook hebben we daar nog een terrasje genomen en moe maar voldaan weer terug naar de Lutte 

gegaan waar enkele van de gasten even naar hun kamer zijn gegaan om te rusten. 

 

 

 



 

Om 18 uur worden we verwacht in het pannenkoekenhuis De Stroper. 

 

 

 

Daar hebben we heerlijke pannenkoeken gegeten en de meeste wilden nog een toetje na, alleen 

Wilma koos voor een lekker kopje koffie. 

Om 22uur was alles in diepe rust. 

 

 

 



 

Dag 5, 

 

Vandaag is het een dag om niet te veel buiten te doen omdat er erg veel wind staat en regelmatig 

een flinke regenbui valt. 

Dus zijn we maar naar Enschede gereden daar was volgens de gastvrouw een mooi groot overdekt 

winkelcentrum en de meesten wilden toch nog even winkelen. 

Op de markt lekkere broodjes en een gezinspak kibbeling gekocht en dat ging er goed in. 

Hannie heeft nog een leuk bloesje gevonden voor op haar nieuwe broek, en Joke en Arnold hebben 

nog een joggingbroek gekocht. 

 

Het was erg koud en we zijn dus maar vlug naar de bus gelopen en hebben thuis een lekker kopje 

koffie en thee gedronken met nog een klein stukje kwarktaart. 

  

Even rusten en toen was het weer tijd om het eten te gaan bereiden. Gehaktbal met gebakken 

aardappelen,  broccoli en sla en een toetje na. 

 

Hannie heeft op de markt eierkoeken gekocht omdat ze geslaagd was met haar kleding aankopen  en 

die zijn voor bij de koffie vanavond, smullen!!! 

 

Hopende dat het morgen beter weer is zodat we er weer op uit kunnen. 

 

 

 

 



 

Dag 6, 

 

Vandaag weer een regendag en erg koud. 

Wat kunnen we gaan doen, we besluiten om richting Duitsland te gaan naar Tierpark Nordhorn, maar 

het was te nat en te koud dus zijn we even in het stadje geweest en Joke heeft hier nog een broek 

gekocht. 

Daarna zijn we in een lunchroom nog een lekker kopje koffie gaan drinken met een lekker aardbeien 

gebakje. 

Hierna weer snel terug naar de bus richting de Lutte. 

 

Gerrit voelde zich niet zo lekker, hoofdpijn en na twee paracetamolletjes knapte hij weer wat op 

 

Vanavond weer zelf gekookt met hulp van Joke en Arnold. De kilo verse boontjes waren in een mum 

van tijd gerengd en gebroken. Verder was er verse aardappelpuree en kippenpootjes en nog wat sla. 

De toetjes bestonden uit de laatste beetjes vla, dus alle pakken waren leeg. 

 

          

 

 

Hopende dat het weer morgen iets beter is en we willen dan toch nog even naar Tierpark Nordhorn. 

 

 

 

 

 



Dag 7, 

 

Vandaag begint de dag met een beetje motregen maar we gaan toch richting Tierpark Nordhorn, 

daar aangekomen was het droog en zijn we de rundweg gaan volgen en Joke dacht dat dit een route 

van de runderen was. 

We begonnen bij de stokstaartjes en de Amerikaanse bizons en tussen de alpaca’s door. 

 
 

 

  

       

 

 

 



 

Helaas begon het weer te regenen maar we lieten ons daar niet door tegen houden. 

We hadden zelfgemaakte broodjes bij en in het restaurant hebben we een kopje koffie gedronken. 

 

Het was leuk maar ook erg vermoeiend dus zijn we weer met de bus naar de Lutte gereden. 

Gerrit en Jan zijn nog even op bed gaan rusten totdat het tijd was om de week af te sluiten in het 

restaurant Plexat in de Lutte. Het hoofdgerecht was zo groot dat we alleen een drankje na hoefden. 

 

 

 

Thuis gekomen zijn we nog even buiten kunnen zitten. Koffer ingepakt en vroeg naar bed. 

Iedereen heeft naar eigen zeggen een fijne week gehad en genoten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Joke houdt wel van een grapje                                    Hannie houdt van winkelen   

         Arnold is erg zorgzaam     

 

Gerrit is een stille genieter                                             Jan is een gezellige prater 

 

 

Bedankt voor deze fijne week. 

Wilma en Annelies. 


